Fictiedossier, Lori Schutte
1. Zakelijke gegevens.
Titel: Wings,
Schrijver: Aprilynne Pike,
Vertaler: Bea de Koster,
Uitgever: Manteau,
Uitgave: eerste druk april 2010
Ik heb de vierde druk uit februari 2011 gelezen,
Aantal bladzijden: 309,
Het is opgedragen aan Kenny.

2. Samenvatting boek.
Opgroeien is voor elke tiener moeilijk, maar voor Laurel is het nog lastiger. Tot nu toe heeft ze altijd thuis les gehad van haar moeder en is ze nog nooit naar een echte school geweest. Maar daar komt verandering in als haar vader een boekwinkel in Crescent City koopt en Laurel met haar familie verhuist. Dit betekent dat Laurel voor het eerst naar een gewone middelbare school gaat.
ijdens haar eerste schooldag ontmoet ze David bij biologie. David is vriendelijk en behulpzaam, hij is zelfs zo aardig dat hij haar uitnodigt om bij hem en zijn vrienden te komen zitten tijdens de lunch. David en Laurel groeien langzaam naar elkaar toe en worden goede vrienden. Haar nieuwe leven bevalt Laurel heel goed, totdat ze plotseling een vreemde bult op haar rug krijgt. Eerst lijkt het een onschuldige puist, maar binnen een week groeit hij totdat hij zo groot is al een golfbal.
Alsof dat nog niet genoeg is, heeft Laurel nog meer aan haar hoofd. Toen ze, samen met haar ouders, naar het oude huis in Orick ging om schoon te maken, kwam ze in het bos een jongen tegen. Hij zei dat zijn naam Tamani was en dat hij haar kende van vroeger. Om het nog ingewikkelder te maken vertelde hij haar ook nog eens  schokkend nieuws over haar zelf. Hij vertelde dat ze een elf is die woonde in de mensenwereld al een soort ‘proef’. Ook zei Tamani waarom ze alleen maar groente en fruit eet en geen vette producten. Toch geloofde ze hem niet helemaal, want als ze een elf was dan zou ze dat toch moeten weten?


Mijn versie van de samenvatting:
Opgroeien is voor elke tiener moeilijk, maar voor Laurel is het nog lastiger. Tot nu toe heeft ze altijd thuis les gehad van haar moeder en is ze nog nooit naar een echte school geweest. Maar daar komt verandering in als haar vader een boekwinkel in Crescent City koopt en Laurel met haar familie verhuist. Dit betekent dat Laurel voor het eerst naar een gewone middelbare school gaat.
Tijdens haar eerste schooldag ontmoet ze David bij biologie. David is vriendelijk en behulpzaam, hij is zelfs zo aardig dat hij haar uitnodigt om bij hem en zijn vrienden te komen zitten tijdens de lunch. David en Laurel groeien langzaam naar elkaar toe en worden goede vrienden. Haar nieuwe leven bevalt Laurel heel goed, totdat ze plotseling een vreemde bult op haar rug krijgt. Eerst lijkt het een onschuldige puist, maar binnen een week groeit hij totdat hij zo groot is al een golfbal.
Een dag late was de golfbal weg en kwamen er bloembladachtige slierten uit de plek waar eerst de bult zat. Het had een vorm van een vierpuntige ster. het had grote en kleine bladeren. De grote bladeren waren rond de 30 centimeter, de kleine bladeren waren ongeveer 20 tot 25 centimeter groot. 
Daarna gaat ze samen met haar ouders naar het oude huis in Orick om schoon te maken. Ze ging naar de beek in het bos achter het huis. Daar kwam ze in het bos een jongen tegen. Hij zei dat zijn naam Tamani was en dat hij haar kende van vroeger. Om het nog ingewikkelder te maken vertelde hij haar ook nog eens  schokkend nieuws over haar zelf. Hij vertelde dat ze een elf is die woonde in de mensenwereld al een soort ‘proef’. Ook zei Tamani waarom ze alleen maar groente en fruit eet en geen vette producten. Toch geloofde ze hem niet helemaal, want als ze een elf was dan zou ze dat toch moeten weten? De volgende dag vertelt ze alles aan David. Hij gelooft haar en zegt dat alles nu op zijn plaats valt. Laurel snapte dat niet. Een dag later ging David met een microscoop een paar cellen van Laurel bekijken. Hij zag dat het echt plantencellen waren. Ze komen er ook achter dat Laurel ook geen bloed heeft en ook geen hart. 
Een week later heeft te een schoolfeest. Ze durft er niet naar toe vanwege haar bloesem. David had een idee, het is een gekostumeerd bal dus je moest verkleed gaan, dat Laurel als een elf ging viel het niet op. En dus ging ze als een elf naar het bal.
De ouders van Laurel willen hun oude huis gaan verkopen maar Laurel vraagt of ze er nog een week over  willen gaan denken. Maar dat doen ze niet. Er staat een mooi bod op het huis en dat willen ze aannemen.  Een paar dagen later komt de man die het huis wil gaan kopen. Hij ziet er erg raar uit en is erg nors. ’s Avonds gaan Laurel en David samen naar het huis van de man die het huis wil kopen. Ze worden daar betrap en mee genomen naar een rivier. Bij de rivier aangekomen worden ze vast gebonden aan elkaar en daarna in de rivier gegooid door de twee handlangers van de man. Gelukkig komen ze er levend uit. Als ze van de schrik bijgekomen zijn gaan ze naar Tamani. Hij vertelt Laurel dat de mannen trollen zijn. De vader van Laurel was ondertussen erg ziek geworden. Tamani vertelde dat de trollen hem ziek hadden gemaakt. Om de trollen uit de weg te ruimen gingen ze terug naar het huis. Daar werd Tamani geraakt door een kogel. De laatste trol rende weg en David kwam het huis in en hielp Laurel om Tamani naar de auto te krijgen en naar het elvenrijk te rijden. Daar werden ze meteen geholpen door een aantal elven. Laurel liep mee tot de poort naar de elvenwereld. Ze sprak daar een oude man. Hij gaf haar een drankje voor haar vader en een diamant zodat het huisje niet verkocht hoeft te worden. Haar vader wordt weer beter en het huisje wordt op Laurels naam gezet.
Bron: http://www.fantasyboeken.org/2011/03/recensie-aprilynne-pike-wings/
Uitleg: 
Ik heb het veranderd omdat het eerst een erg korte samenvatting was en dus heb ik er meer informatie in vertelt.
3. [image: http://aprilynnepike.com/sites/default/files/images/Author%20Photo.jpg]Over de auteur.
Aprilynne Pike is geboren in Salt Lake City en ze groeide op in Phoenix, Arizona. Ze is vaak verhuist maar nu woont ze met haar man en vier kinderen in Arizona. Ze heeft veel baantjes gehad, serveerster zijn was een van haar vele baantjes. Later heeft ze ook les gegeven aan beginnende serveersters. Ze had altijd al gedroomd van boeken schrijven. Ze heeft daar voor ook een opleiding gevolgd en op afgestudeerd. Haar man heet Kenny en haar eerste 3 kinderen heten: Audrey, Brennan en Gideon. De naam van het vierde kind weet ik niet omdat dat niet in het boek stond omdat het kind een paar weken na het uitbrengen van Wings is geboren. Ze heeft nu negen boeken geschreven. Waarvan er vier daarvan een serie is. 
Mijn bron is: http://www.aprilynnepike.com/about-aprilynne
4. Over het boek.
[bookmark: _GoBack][image: http://www.storyhunters.nl/wp-content/uploads/2013/06/Wings1.jpg]De voorkant is zwart en rechts onderin ligt een roze bloem  met losse blaadjes er omheen. Links onderin staat een zin wat uit het boek komt. Recht boven in staat een opmerking van een andere schrijver. Daaronder staat met sierlijke letters  ‘Wings’. De bloem heeft te maken met de bloesem wat op de rug groeit van Laurel. Het boek is opgedragen aan Kenny. Kenny is haar man. De hoofdpersoon van dit boek is Laurel. Dat weet je omdat ze de hele dag wordt gevolgd en je krijgt haar gevoelens en gedachtes te weten. Haar goede eigenschappen zijn: behulpzaamheid en zorgzaam. De is behulpzaam omdat ze in de winkel van haar vader helpt. En ze is zorgzaam omdat ze haar vader red van zijn dood door hem een wondermiddeltje te geven. Haar slechte eigenschappen zijn: ze wordt snel boos en ze is snel beledigd. Ze is boos op de trol die haar vader ziek maakt en hun huis wil komen en Tamani iets aan wil doen. Ze is snel beledigt, vooral in het begin als David haar wil helpen met het onderzoeken van haar cellen en bloesem. Het verhaalt speelt zich af in Crescent City. Maar ook in het dorpje waar Laurel vroeger woonde, het dorpje Orick. Wat het met de schrijfster te maken heeft weet ik niet. Het boek is in chronologische volgorde geschreven. Er zijn wel een paar terugblikken naar vroeger. Ze gebruikt tijdvertraging, tijdverdichting en tijdsprongen om het verhaal spannend te houden. De terugblik: “Vroeger kwam je hier vaak bij de rivier zitten om gitaar te spelen en te zingen.” Dit zei Tamani voordat hij afscheid nam van Laurel. Hoofdstuk 25, Blz. 305. Tijdverdichting: “Laurel zat in het portaalje van Davids huis toen hij de volgende ochtend naar school ging.” Hoofdstuk 10, Blz. 107. Tijdsprong is dat ze bijna niks over school vertellen. Ten minste niet alles. Het is geschreven in de personale vertelsituatie of personaal perspectief. Omdat Laurel als zij-vorm wordt gebruikt in het verhaal. Het verhaal heeft een gesloten einde omdat bijna alle problemen zijn opgelost. Na dit boek zijn er nog 3 andere delen geschreven. Dus het verhaal loopt wel door.
5. Leeservaringen.
Het onderwerp spreekt mij aan omdat het over iets gaat wat je niet zeker weet of het echt bestaat. Het is zo geschreven dat het echt lijkt en het nu kan gebeuren. Het gaat over elven en niemand weet zeker of ze bestaan. Het heeft me wel een nieuwe kant van elven laten zien. Ik dacht altijd dat elven konden vliegen, maar in het boek stond dat ze dat niet konden. Het verhaal heeft me niet aan het denken gezet. Ik had niet verwacht dat het verhaal zo ging. Ik ben niet anders gaan denken door dit boek. En ook niet over bepaalde onderwerpen in het verhaal. Het verhaal is goed en grondig uitgewerkt zodat je bijna niks mist in het verhaal. En in het leven van Laurel. Het verhaal is verrassend uitgewerkt want sommige dingen verwachtte ik niet dat dat ging gebeuren. Ik vind het verhaal goed dus er is niks waar ik van zeg dat daar meer aandacht voor zou moeten komen. Natuurlijk heb ik vroeger toen ik klein was een sprookjesboek over dit onderwerp gelezen. En dit verhaal is natuurlijk veel beter dan het sprookjesboek. Dat komt omdat dit boek zo is geschreven dat het in het echte leven kan gebeuren. 
Het verhaal heeft genoeg gebeurtenissen om het boek leuk te blijven lezen. Ik wou dat ik het boek in een keer uit zou kunnen lezen. In het boek zit genoeg tempo maar soms valt het wel stil maar dat heeft bijna elk boek. Heb boek gaat vooral over de gebeurtenissen in het verhaal. Dat maakt dat het verhaal een hoog tempo houd. Ik vond het erg leuk dat Laurel als elf naar het bal ging. Dat verwacht je niet. De gebeurtenissen zijn zeker geloofwaardig en maar niet waarschijnlijk. De gebeurtenissen zijn voor de helft van het verhaal niet herkenbaar. Daardoor zijn de gebeurtenissen ook zo origineel een verrassend. Volgens mij is er niks in het boek wat ik zelf heb meegemaakt. 
Laurel gaat echt leven voor mij omdat je bijna alles van haar weet of te weten komt. En de rest van de personages gaan ook leven maar de trollen die in het verhaal voorkomen zie ik nog niet over straat lopen. Je kunt je goed in de problemen en de gedachtes van Laurel verplaatsten. Ze personen in het verhaal hebben mij niet beïnvloed. Het boek heeft alleen maar aan het denken gezet over wat er daarna zou gebeuren, maar verder niet. Aan het einde moet ze kiezen waar ze wil blijven en ik begrijp haar keuze goed. Omdat ze daar is opgegroeid en daar haar vrienden heeft.
De gebeurtenissen zijn in de logische volgorde geplaatst. Het verhaal is zeker spannend opgebouwd. Er is maar een verhaallijn in het verhaal. De tijdsprongen en de terugblikken maakt het verhaal leuker en kom je ook meer te weten over Laurel. Het einde van het verhaal is erg toepasselijk en mooi. Alles komt goed, nou ja bijna alles dan. 
Het verhaal is makkelijk te lezen en het taalgebruik is makkelijk. Er staan weinig moeilijke woorden in en het is makkelijk te lezen. Het verhaal heeft niet veel beschrijvingen en daardoor leest het makkelijker en hoef je niet na te denken. In het verhaal zitten veel dialogen en dat vind is leuk.
6. Recensie en eigen mening.
Ik ben helemaal niet van de reviews schrijven, maar dit boek overdonderde me zo dat ik hier zeker even de tijd voor neem! Het verhaal is heerlijk te lezen en je wordt meegesleept in het leven van Laurel. Het boek is zo gedetaileerd dat het zeker niet saai en langdradig wordt. Een echte aanrader! Ik vond 't zelfs een beetje triest toen het uit was. Gelukkig zijn er nog deel 2, 3 & 4!!
Bron: http://www.bol.com/nl/p/wings/1001004007760649/
Het boek leest erg makkelijk. Ik was echt benieuwd dankzij de titel, dacht aan engeltjes en zo :-)
Maar wat een fantasierijk en origineel onderwerp heeft dit boek! Misschien omdat ik nog nooit eerder zoiets gelezen had? Maar ik werd helemaal in deze wereld gezogen en dat is wat een goed boek moet doen!
Ik was helemaal gek van David & Tamani. David omdat hij zo sympathiek, hulpvaardig en goedhartig is, Tamani omdat hij me zeer nieuwsgierig maakt.
Echt een leuk verhaal!
Bron:  http://www.bol.com/nl/p/wings/1001004006473708/
· Meeslepend		je gaat helemaal meeleven met Laurel.
· Niet saai		het boek is zo geschreven dat je het uit wilt lezen omdat het zo leuk is.
· Overdonderd	omdat je niet verwacht dat het boek zo’n verhaal heeft.
· Origineel		over dit onderwerp is nog bijna niks geschreven.
· Verrassend		je verwacht dat het boek niet echt spannend is maar dat is het soms wel.
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*Een opmerkelijk debuut.’
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